Een van onze gasten schreef aan het einde van de zomer van 2023 dit gedicht.

Dankbaarheid

In de tuin van dankbaarheid

Bloeien de rozen voor altijd

Zingen de merels het hele jaar
Maken de dankbaarheid echt waar.
Waar ligt die tuin van dankbaarheid?

In de tuin van dankbaarheid

Raken de mensen hun tranen kwijt
Dauwdruppels worden daar diamant
Alles ontvangen ze uit Gods hand
Waar ligt die tuin van dankbaarheid?

In de tuin van dankbaarheid

Laat mijn verleden geen ruimte voor spijt
Daar ligt mijn toekomst, daar ligt mijn hart
Dat is de tuin die op mij wacht.

Daar ligt de tuin van dankbaarheid.

In die tuin van dankbaarheid

Vind ik een tuinman. Nu ben ik blij.
Want hij verwelkomt mij als een bloem
Die het goede in mij laat doen

In die tuin wil ik wonen. Altijd.

In die tuin van dankbaarheid

Rust nu mijn zoontje; ook altijd

Als ik er wandel in mijn verdriet
Glimlach ik om de hulp die hij biedt
T’was immers de tuin der dankbaarheid



